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Nacht in Ekely
Lucienne Stassaert

Eén van vele jammerklachtenvan
Vlaamse toneelauteurs is de totale
desinteresse van uitgeverijen voor
nieuwe dramateksten. Zelfs auteurs
met enig actief dienen telkens weer de
boer op te gaan met nieuwe manu-
scripten. Enige uitzondering is mis-
schien Uitgeverij Soethoudt, al de
anderen spelen op zeker. In plaats
van een voorbeeld te nemen aan de
International Theaterbookshop te
Amsterdam: i.s.m. verschillende Ne-
derlandse gezelschappen wordt zo-
wat elke nieuwe tekst en vertaling in
boekvorm gebracht; goedkoop, bo-
vendien.

Niet in boekvorm kregen we
Nacht in Ekely, het recentste stuk van
Lucienne Stassaert. Het is een in
dialoog gezette biografie over de
schilder Edvard Munch. Enkele mo-
menten uit zijn leven worden uit-
gelicht. De personages zjn naar
waarheid, stukken dialoog worden
zelfs geciteerd uit brieven en teksten
van Munch. Daar moet een nauw-
gezette studie aan vooraf gegaan zijn,
en als dusdanig is het ook interessant.
Alleen blijf je met de vraag zitten wat
de relevantie is als theaterstof.

Nu, Munch is een beroemd man
en de tijd is goed voor de mens-
achter-de-schilder. Het stuk zal dus,
hopelijk, zijn weg naar kaft en theater
wel vinden.
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