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t.o.v. elkaar kan gaan.

We brengen al wat ons fascineert, ontroert, al is het maar een zin, een
woord. Dat is ons statement. Zo sprokkelen we ons materiaal ook bij
elkaar: wat ons iets doet, of het nu film of tekst is, eender wat. Je weet
van elkaar wat goed is. ‘Fascinerend’ is een idee, een gedachte, én een
gevoel. Je geeft je totaal bloot als je je persoonlijke keuze wil
overbrengen op het publiek.

We gaan ook op zoek naar wat we deden als kind. Dat levert beelden op
die de samenvatting zijn van wat je met toneel wil doen. We staan een
beetje tegenover elkaar van ‘kom jij samen met mij spelen
woensdagnamiddag? In Wet Deck zitten er verhalen uit onze
kindertijd, al is niet altijd duidelijk wat echt is en wat fictie. In Man Bijt
Hond (tv-programma met o.m. Adriaan Van den Hoof, nvdr) is het net zo:
dat is ook wat wij vroeger deden. Dat legitimeert je fascinatie en
daarmee ontroer je mensen. Dat is jezelf niet wegstoppen, dat is

communiceren. Vrijheid is de vrijheid die dingen te bundelen die je
fascineren en die dan te delen met het publiek, Vierkant je zin doen &

daarin perfectionistisch zijn, tot op de dag van de premiére aan de
teksten blijven schaven. Dan kom je tot schoonheid en eenvoud. Het is
de vrijheid van een koning: geen blad voor je mond nemen in al wat je
doet. Soms krijg je dan keihard het deksel op de neus, soms is het beter
dan de beste seks. Onze voorstelling bleef evolueren, niet zozeer qua
tekst als wel qua spel. Het is nooit een routine geworden, zelfs niet na 30
keer. We bleven elkaar verrassen. Je blijft de tekst iedere keer weer op
een andere manier bekijken: ‘tiens, ik kan het ook anders vertellen’. Het
is fijn om dat bij elkaar te merken. De opdracht voor de toekomst zal erin
bestaan te onderzoeken hoe dat kan in een geschreven, vaststaande
tekst, b.v. de fabels van Pieter De Buysser. We moeten kijken of zo'n
tekst, een stuk dat je van a tot z wil vertellen, combineerbaar is met de
openheid van Wet Deck. En dan ben je er. Dat zou een hele opluchting zijn.
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Malpertuis / De Bloedgroep, wordt volgend seizoen hernomen.

Het vertrekpunt is altijd de emotie / het startdynamiet is de ontroering
/ de drijfveer de woede om hoe de dingen zijn /nu/nu/

IK: momenten dat de taal tekort schiet / op zoek gaan naar een taal /
om iets uit te drukken / nooit goed weten wat /

Het inslikken van woorden / woorden: gif en genezing op hetzelfde
moment /Twee momenten van totale overgave als gevolg van een
hartverscheurende liefde / met intrede van het sprakeloze /

Zie: de dood van mijn vader/ Zie: de zoektocht naar de ander /Het blijven
zitten / Het bezig zijn / Het naar de stad gaan / Het weer naar huis gaan
/ Het niets daartussenin / Het wegstoten van mensen en tegelijkertijd:
Kom hier! Pak me vast! Ik zie u graag! /

Het schrijven / Het raadsel / De granaat — taal / De taalterreur / Het
taalterrorisme / De verantwoordelijkheid valt uiteindelijk altijd op uw
eigen schouders neer / "lk wil meer weten" / Daar ligt het politieke / In
het meer weten / In de goesting om te weten / te informeren / Het
politieke / In het kijken / Observeren / Wat eronder zit / Wat erachter
schuilt/ Hoe alles zich verhoudt ten opzichte van elkaar / Hoe iedereen
machteloos toekijkt / En toe kijkt / En toekijkt / Maar niet handelt / Waar
blijft de handeling / De daad / Het gebeuren / Actie / Re - actie /

Hoe het woord redding brengt/ Soms/ Troost/ Soms / Alsnog / In totaal
verbrokkelde samenleving waarin de ander, die zich in zichzelf
terugtrekt, geen plaats meer heeft / Geen plaats meer hebben / Er is
geen plaats meer / Het niet weten waar / Het op de rand zijn / Het
afgrond kijken / De inwaartse beweging / De ingewanden van de
menselijke machine / van de machine / Het hart: vanbinnen groeit er
van alles / Klaar om naar buiten te komen / Te ontploffen / Recht op uw
smoel / Omdat het nodig is /

Het steeds weer ‘ne slag in uw bakkes' krijgen, gelijk nen blok beton
die op u valt / Niets is wat het lijkt / Er moet gezocht worden naar wat
lijkt / Naar watis / Een taal die lichaamlijk wordt, fysiek waarneembaar,
een taal die vlees wordt, tastbaar wordt / De harde kant van leven en
zo / om de schoonheid te laten ontstaan /

Het toont een geweld / Het klaagt niet aan / Het toont hoe een systeem
in elkaar zit/ Het is een vicieuze cirkel / Het is het kwaad / Het is er voor

de momenten waarin ge denkt dat ge alles hebt en dan ineens: Nikske
Meer / Door wat er in uwe kop is / Vanbinnen / De waanzin die slaapt
tussen uw twee oren / Het onbegrip / Het zoeken / Het zoekt / Ik zoek /
Een begrijpen / Dit is het drama van het begrijpen / Steeds weer / Die
gevoelens / Die gevoelens / Ik kan er niet goed tegen / Ik ga daar altijd
zo kapot van /

Ik zoek dus een begrijpen/ Wat kan taal nog doen / Wat moet er verteld
worden / Hoe pakt ge iemand bij zijn of haar kloten / Hoe brengt ge iets
teweeg / Omdat het vechten belangrijk is / Omdat er weerstand moet
zijn / Omdat de steen geworpen moet worden / Omdat er iets moet
gebeuren / Baader Meinhof in mijn gedachten / Hoe positioneer ik mij
in ditalles / Ik ben een lafaard / Een zwart beest van schuld / Ik reageer
niet/ Ik heb het privilege van het zoeken / Ik maak stukken / Ik zoek / Ik
toon het zoeken / Datis nu/ nu/ nu/ nu belangrijk./

De angstvoor de anderis reéel / Ik ben bang / Het gevoel alsof ze u met
uw hoofd in het stopcontact steken / Als er binnen dit gegeven af en
toe naar de wolken wordt gekeken / Als er binnen dit gegeven af en toe
naar de zon wordt gekeken / Naar de hemel / De blauwe hemel / De
nacht/ De stad... dan... dan... dan scheurt het hart./

Het kijken / Het stilstaan / We staan niet meer stil / We moeten door /
Steeds maar door / Want de welvaart roept / Het kapitaal eist / De
wereldeconomiemachine moet op volle toeren draaien / Dag en nacht
/ Geld heeft geen tijd / Wacht niet /

Ach / Ik wil eigenlijk gewoon terug naar de verwondering van kinderen
/ Het spel / Het grenzeloze / Het erin vliegen / Het geloven / Het nooit
opgeven / Het verbeelden /

Hoe ge in de mens blijft geloven / Dat is toch iets vreemds / Na WO Il /
Na Vietnam/ Na Kosovo / Na Rwanda / Hoe ge ondanks alles in de mens
blijft geloven / Dat is toch iets vreemds / Soms begrijp ik het allemaal
niet meer / En toch /

Het wantrouwen / De onvrede / De kritiek / Het zelf in handen nemen /
Opstaan / Het is belangrijk / Het zelf / Het steeds maar zelf / Nooit eens
samen / Altijd cynisch / Nooit eens eerlijk / Nooit eens gewoon ‘ik zie u
graag’ / Het fundamenteel alleen zijn / Het bijhouden van materiaal /




