
Als lichtontwerper ben je een beetje God. 

Op sommige begrafenissen regent het, op andere schijnt de zon. 

Dat 'een beetje God zijn' vind ik plezant. 

Je ontwerpt een geheel, een soort cyclus zoals de zon 

er ook één heeft. En de mensen... die gaan hun gang. 

Jan Versweyveld 


